Gebed van de Dag vrijdag 27 november 2020

(kerk open 8.30 — 9.00 uur)

Aansteken van een kaars en een moment van stilte

Opening: Heere, Open mijn lippen En mijn mond zal Uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang moet Uw Naam worden geloofd.
God, kom mij te hulp, Heere, haast U mij te helpen

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen de eeuwen. Amen.

Luisterlied Examine Me, O Lord and Prove Me
https://www.youtube.com/watch?v=WXFOg2rFLIM

Schriftlezing Genesis 27:31-45
(Genesis / Bereesjiet 25:19 — 28:9, uit het gedeelte /Parasja dat afgelopen Sjabbat is gelezen in de Synagoge: Toledot ( ‘Geslachten’)

STILTE

Psalm 26:1 (De Nieuwe Psalmberijming)

Doe recht, HEER, spreek mij vrij.
U vindt geen kwaad in mij;
altijd heb ik op U vertrouwd.

Doorzoek mijn hart zorgvuldig, Hebreeén 1216’ 17
toets mij: ik ben onschuldig,

omdat ik U voor ogen houd. Laat niemand een ontuchtpleger zijn
of een onheilige, zoals Ezau, die voor
één enkele maaltijd zijn
eerstgeboorterecht verkocht.

Gebed

Gezegende God,
Gij die de harten opent
en hervormingsgezind maakt,

Want u weet dat hij ook daarna, toen

schuif weg het gordijn hij de zegen wilde erven, verworpen
van onvrede, onkunde en onmacht,

dat ons scheidt werd, want hij vond geen plaats van
van onze broeders en zusters berouw, hoewel hij de zegen vurig en
in alle werelddelen.

Beteugel tomeloze driften met tranen zocht.

en maak ons bereid
tot saamhorigheid in eenvoud
als kenmerk van het ware.

Persoonlijk gebed
Onze Vader...

Afsluiting
Zegen ons, Jezus Christus.

Uw liefde geeft leven aan onze ziel.
Amen.

Doven van de kaars


https://www.youtube.com/watch?v=WXF0q2rFLlM

